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Davy Depraetere

paramedisch werker in Vrij CLB Trikant,
vestiging Roeselare

Verklap net zoals Davy aan
Caleidoscoop iets over jezelf en
win een fotoshoot!
Je kiest zelf de vragen die je wil
beantwoorden.
Een professionele fotograaf komt
bij je langs voor een fotoshoot en
nadien ontvang je je portret. Zin
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10 vragen over
de mens achter
de leerlingen-
begeleider. Altijd
goed voor enkele
opmerkelijke
antwoorden.

Ik wil een hulpverlener zijn,
niet alleen voor onze cliénten.

NOEM EEN DING WAARVAN JE DE VOORBIJE

WEEK GELUKKIG WERD.

Recent maakte ik de cijfers op van de hpv-vacci-

natiegraad. Op onze vestiging Roeselare zorgen

we voor een vaccinatiegraad van 92,9 %. Samen

met de huisartsen en pediaters halen we een
vaccinatiegraad van 97 % voor zowel jongens als
meisjes.

WAAROVER BEN JE FIER OP JE WERK?

Ik probeer altijd dat ietsje meer te doen in mijn job.
Ouders een degelijke en snelle service bieden is zo
belangrijk! Of op eigen initiatief een individueel
projectje uitwerken ... Het tilt ons niveau op.

WAT MAAKT JE GELUKKIG?

Als ouders tevreden zijn over onze hulpverlening.
En het contact met jonge gasten. Zij houden me met
mijn voeten op de grond.

HOE KOM JE TOT RUST NA EEN DRUKKE CLB-DAG?
Muziek spelen of beluisteren, spelen met mijn
zoontje of een knuffelmomentje met mijn vrouw.
Of gewoon de stilte en rust opzoeken, bij voorkeur
met een kop koffie.

HOE WIL JE DAT COLLEGA’S JOU ZIEN?

Als iemand die nooit anderen opzettelijk wil
kwetsen. Ik wil een hulpverlener zijn, niet alleen
voor onze cliénten, maar ook voor collega’s,
familieleden ...

ALS JE NAAR DE TOEKOMST KIJKT, WAT ZIE JE DAN?
Ik ben niet pessimistisch, maar als ik zie hoe sterk de
politiek op o.a. onze sector inhakt en ons eerder wil
‘ontmantelen’ in plaats van ons te versterken, dan
maak ik me ernstige zorgen. We hebben als CLB een
erg belangrijke maatschappelijke rol als brug tussen
welzijn en onderwijs. Anderzijds, als ik zie hoe posi-

tief minister Weyts reageert op bijvoorbeeld de uitrol
van de CLB-chat, dan heb ik toch wat hoop.

WAT IS HET MOOISTE COMPLIMENT DAT JE OOIT IN JE
JOB HEBT GEKREGEN?

Een ex-collega die ik diep in mijn hart draag, zei me
dat ik overloop van passie, ook voor mijn job. Het
was op een moment dat ik verontwaardigd was over
iets. Ze deed me beseffen: als er geen plaats meer

is voor ‘verontwaardiging’, wat kan er ons dan nog
verbinden? Die ex-collega is ‘mijn Messias’, zoals in
het lied van Bart Peeters.

STEL DAT JE GEEN CLB'ER WAS GEWORDEN, WELKE
JOB HAD JE DAN WILLEN DOEN?

Eigenlijk stond ik ooit op het punt om mij in te
schrijven in het conservatorium voor zang en
piano. Misschien zou ik dus professioneel muzi-
kant geworden zijn. Soms heb ik er spijt van dat
ik het niet gedaan heb. Ik kan dit wel combineren
met mijn job, maar dan als hobby. Ik droom ervan
om een eigen concertzaaltje te runnen, onder het
motto: ‘If your dreams don't scare you, they aren't
big enough.

WELKE RAAD ZOU JE AAN JE 20-JARIGE ZELF WILLEN
GEVEN?

Volg je hart en neem je tijd om je leven op te
starten. Maak niet te snel keuzes die je latere
beslissingen al deels vastleggen, zoals het aangaan
van een lening, overtuigd zijn van je ware liefde of
onbezonnen voor een studie kiezen.

WELKE RAAD ZOU JE AAN EEN STARTENDE CLB'ER
WILLEN GEVEN?

Probeer niet te snel dingen te veranderen. Neem in
de eerste jaren de rol op van ‘souffleur’ in plaats van
direct op het podium te springen, ook al verdien je
daar jouw plaats. @
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